
Het jaar 2024 

 
 
2024 was een jaar om misschien wel te vergeten. Januari en februari waren maanden 
waarin er in onze club geen echte activiteiten te melden zijn. Na de nieuwjaarsreceptie is 
het vrij rustig in onze club. Her en der werd er gewerkt aan de boten die op de kant 
stonden. En er waren de vrijdag en zaterdagen aan de bar. De bekende zuiplappen komen 
dan bij elkaar om de voorraad, die van de nieuwjaarsreceptie is overgebleven koud te 
maken. Maar het is toch altijd wel ontzetten gezellig onder elkaar. 
 
De eerste echte activiteit in het clubhuis komt van onze ingeburgerde Stichting Plons. 
Echt vrolijk kan ik deze activiteit ook niet noemen want ze beginnen het jaar met 
“Reanimeren”. Nou, een vrolijke boel daar bij Plons. Ik zou dan eerder beginnen met wat 
vrolijks, zoals het poetsen van de boten in de stromende regen of zoiets.  
 
Natuurlijk hadden we in mei de Gouwe Ouwe. Ik vind dat echt een parel met een goud 
randje. Iets waar we trots op mogen zijn. Dit zet onze vereniging op de kaart.  
Maar of we dit mooie weekeind de komende jaren nog kunnen organiseren is wel de vraag. 
De festiviteiten staan op losse schroeven. De mensen die dit mogelijk maken doen dit al vele 
jaren en er komt een tijd waarin ze zeggen. Een ander mag nu het stokje overnemen. Het 
festijn staat en valt bij die leden die op deze dagen en daarvoor, druk in de weer zijn om het 
te organiseren en mogelijk te maken. Deze leden zijn goud waard en nieuwe vrijwilligers zijn 
steeds moeilijker te vinden. Oorzaak, we zijn te oud, te dik, en we hebben in het verleden al 
zoveel voor de club gedaan. Dat is wat ik zie en hoor. Met dat te dik kijk ik dan maar vooral 
naar mezelf. Ik heb alvast een nieuw voornemen gevonden. Ik zeg u gewoon, Smoesjes! Bij 
het genieten van een prachtig evenement hoort ook inzet, opoffering, pijn en zweet bij. Met 
andere woorden. Willen we door, dan zullen we dat met ons allen moeten doen.  
 
In de zomer zit de helft van de club met hun boot op de Grevelingen of elders in het land. En 
ik geef ze groot gelijk. Lekker op de boot op groot water. Lijkt me echt mooi. Ook ik ben dat 
van plan te gaan doen. Nadeel! Stilte in en om de wsvr. Hier moet ik over nadenken. 
 
Kajuit eruit was wederom leuk maar helaas te weinig boten die meevaren. Dit moeten we 
het komend jaar beter gaan doen met ons allen. Zeker ook voor de mensen die dit allemaal 
regelen en organiseren. Zij verdienen beter. 
 
In oktober hebben jullie in de wanhoop van de tijd een nieuwe voorzitter gekozen. Ik vraag 
mij toch af of het komt door mijn………….  Peter Vaal heeft de functie van 
Terreincommissaris overgenomen van de John Wolters die gelukkig op de achtergrond nog 
steeds actief is. De uitdaging is en blijft om een nieuwe penningmeester en secretaris te 
vinden. Toch wil ik alvast Andre van Krevelen bedanken voor zijn inzet waarin hij als interim 
penningmeester ons help bekend te worden met het boekhoudprogramma in e-captain. 
 
 
 

 



Het jaar 2025 

 
2025 moet een jaar worden waarin we meer met elkaar bezig zijn. Het zou fijn zijn als we in 
de wintermaanden een paar zondagen hebben waarin we gewoon een gezellige middag met 
elkaar organiseren. Ik bedoel hier onze oudere jongeren van rond de 70 en 80 jaar mee. 
Grapje hoor, iedereen is welkom. De open haard brand, de warme koffie en of chocomelk 
met slagroom en gebak staat dan klaar. Dit moeten we gewoon organiseren mensen. Oh, en 
om het meer aanzien te geven zeggen we vanaf nu tegen elkaar, “kom we gaan naar de 
“sociëteit van onze jachtclub”.  
 
Het is te hopen dat de Stichting Plons dit jaar haar activiteiten met een vrolijk noot wil 
beginnen. Zoiets van “Wat te doen bij een boot ontploffing en slachtoffer hulp”. Gezien de 
gang van zaken in 2024 lijkt me dit wel een goed thema om het jaar te beginnen. 
 
Natuurlijk staat dit jaar op 3 en 4 mei de Gouwe Ouwe weer op het programma. En ik vraag 
jullie allemaal om een steentje bij te dragen aan het mogelijk maken van dit evenement. Er 
is altijd hulp ergens bij nodig.  
 
Op 17 en 18 mei komen de zestienkwadraten naar de wsvr. Zij vonden het heel leuk om bij 
onze vereniging de NK Sprintwedstrijden te houden. Dit zou een mooi stukje reclame voor 
onze club kunnen zijn als we met ons allen, het wal gebeuren goed organiseren.  
 
De Kajuit Eruit zal wederom worden georganiseerd. En voor ik het vergeet, het eetcafé staat 
ook weer in de agenda. Mensen, geloof me als ik zeg dat zodra ik voor jullie gaat koken, de 
pret er helemaal uit is.  
 
De zomer?!! Hmmmmmmm, Oh ja, Toni en Peter moeten zo nodig  trouwen! Pfffffff. 
 
Wat kunnen we op onze jachtclub allemaal wel niet doen. Ik denk dat we meer moeten 
gaan organiseren als sportvereniging. Waar denk ik dan aan. Een open dag houden voor de 
mensen van de nieuwebouw wijk en hun kennis laten maken met de watersport en de wsvr. 
Schoolkinderen uitnodigen en een spelletjes dag organiseren. Zeilwedstrijden houden met 
onze oudere jongeren in de Piraat of Optimist. Alle ideeën zijn welkom. Ik roep u allen op 
om hierover mee te denken. Mensen! Denk na over de toekomst van de vereniging en hoe 
we deze kunnen veiligstellen voor onze navolgende generaties. 
 
Tot slot, want anders blijf ik maar door praten. Gaan we eerst de verjaardag van Magdalena 
vieren (nieuw lid met boot). We gaan een nieuw jaar in. We gaan roerige en onzekere tijden 
tegemoet. Hierin  moeten we proberen om het nog beter doen! We moeten beter op elkaar 
letten. Met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Vooral dat luisteren is heel belangrijk. 
Want hiermee zeg je tegen elkaar, Ik zie je, ik hoor je! Dus praat en luister naar en met 
elkaar en niet over elkaar. Laten we ook ons oud leden niet vergeten zij die deel uitmak en 
uitmaakten van deze vereniging, en haar mede heeft opgebouwd. Onthoud dit!. Het is onze 
club en wij met ons allen horen bij elkaar. U en ik zijn de Watersport vereniging Rotterdam. 
 
Het bestuur wenst jullie een Fijn, Sportief, Veilig en vooral een Gezond 2025 toe. Proost!!!! 



 
 
 


